


Vaders &Eieren
man:        Ik denk dat ik van u houd
vrouw:     U loopt wel erg hard van stapel
man:       Alleen is ook maar alleen. Mevrouw, 
                 wilt u mĳn vrouw worden?

Een verhaal over een ontmoeting, hoge verwachtingen en heel veel vis.
Waar ben je voor je geboren wordt? Kies je zelf je ouders uit?

Vrouw:     Het wordt een prachtig kleintje en het zal oranje truitjes dragen.
Man:       En dan na nog eens zeven weken moet het maar naar school, 
                 woordjes leren
Vrouw:     Man, vrouw, wind, ĳs, kieuwen. Dat is een moeilĳke.

In het klaslokaal roepen twee acteurs een wereld van water en ĳs op 
waarin liefde en toekomstdromen ontstaan. Een poëtische en absurdistische 
voorstelling met grappige dialogen vol onverwachte wendingen.Credits
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